
Bijlage 1. Meegeefblaadje

Altijd onderweg, nergens thuis,  
zoek ik een plek, 
waar ik mezelf mag zijn, 
waar mijn dromen wortel mogen schieten, 
waar ik beschutting vinden mag voor de nacht, 
voor mijn diepste angsten, 
voor mijn diepste liefdes, 
voor mijn ja’s en voor mijn nee’s, 
voor mijn ongeduld en twijfel, 
voor mijn creativiteit en kracht.

Altijd onderweg, nergens thuis, 
heen en weer geslingerd 
tussen agenda’s, mensenvragen, 
tussen moeten en niet kunnen, 
tussen gisteren en morgen, 
tussen weg van één en bij elkaar.

Altijd onderweg en nergens thuis, 
onderweg naar ’t land van belofte, 
weg uit Ur op weg naar Babylon, 

van ’t land van Moab naar de Sinaï, 
van Nazareth naar Bethlehem, 
van Jeruzalem naar Jericho. 
Land van vlucht en van ellende 
land van zorg en land van voorspoed 
land van honger, onderdrukking , 
land van recht en land van evenwaardigheid.

Ik  - zoek  –  een  –  plek!
We doen of we alléén  
die plek wel zullen vinden. 
Ik twijfel. 
Hebben we mekaar niet nodig, 
herders, éénvoudigen, 
die verhalen vertellen als wegwijzers? 
Zelfs in de nacht zien ze helder.

Ik zoek een plek.

Kris Buckinx, uit ‘Op het andere been’, 
uitgave Halewijn

Je hebt van die hindernissen die aangeboren zijn, 
die vervelend zijn en het soms moeilijk maken in 
‘t leven. 
Je kan er waarschijnlijk niet zo heel veel aan doen. 
Er mee leren leven, dat zeggen ze. Er vrede mee 
hebben, aan ‘t eind.

Er zijn er andere die je jezelf aan doet. 
‘De beste willen zijn’ bijvoorbeeld; ‘perfect willen 
zijn’, niet genoeg in eigen kunnen geloven, bang 
zijn kortom. 
… Ook voor jezelf kan je barmhartig zijn.

En dan zijn er nog de hindernissen die we mekaar 
aandoen: 
het gras voor mekaars voeten maaien, iemand de 
zwartepiet toespelen, 
een ander met de brokken laten zitten, een kwaad 
daglicht laten schijnen, 
het laken naar je toetrekken en een ander in de 
kou zetten.

Hindernissen dus, heuveltjes … 
en soms onoverbrugbare bergen. 
Mensen zien er tegen op. 

Het leven wordt een last, te zwaar om dragen.

Leeft ook in jou een droom, dat het mogelijk moet 
zijn, ook zonder hindernissen, de weg door ‘t leven 
voort te gaan? 
Dat mensen, -alle mensen-, bestemd zijn tot een 
rijk en zinvol leven, 
verschillend, maar toch even waardevol? Ook jouw 
droom?

Laat ons dan de meeste hindernissen slopen, 
zelfs als dat ten koste gaat van eigen privileges. 
Laat ons hen die in de put zitten of voor een hoge 
berg staan, 
zacht en fijngevoelig, maar ook onvoorwaardelijk 
steunen.

Als heuvels langzaam zullen slinken  
en bochtige wegen rechter zullen gaan,  
zal je aan het eind een horizon zien rijzen, een 
licht en in dat licht een droom, Gods droom. 
 
En, geloof me, zijn droom lijkt op de jouwe. 
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God zoekt een 
plek waar 
Hij mens kan 
worden. 

De weg naar 
vrede 
leidt langs 
gerechtigheid.
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Waarom zou je voorkeur geven aan de meest zwakke? 
Is dat niet tegen de natuurwet? De wet tot 
zelfbehoud?
Het voortbestaan van de soort wordt verzekerd, 
doordat de sterkste telkens weer overwint.
 
Voorkeur geven aan de zwakke… 
Is dat niet contraproductief? 
Schaarse middelen zet je best daar in 
waar ze het meest renderen!

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren? 
Er zijn er die zeggen dat je er gelukkig van wordt, 
dat je er voldoening in vindt,  
dat het je vreugde geeft...
 
Natuurlijk; het kleine, het zwakke vertedert… 
alles van waarde is weerloos, zeggen we dan. 
Ooit waren we allemaal, teer en zorgbehoevend, 
ooit zullen we het weer worden.  

Er zijn echter mensen die in hun existentiële 
vertrouwen 

zo diep en veelvuldig gekwetst zijn dat ze 
nog nauwelijks aansluiting vinden bij de samenleving. 
Ze zijn moeilijk te helpen, ze wekken weerstand op, 
weerzin soms.

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren? 
Waarom zou je een verbond aangaan 
met wie niemand zich wil verbinden? 
Waarom zou je je eigen persoon moedwillig riskeren?

Ik zie geen andere reden dan het geloof, 
wars van elke rationaliteit. Het geloof; 
in de diep verborgen capaciteiten,  
het diep verborgen vermogen tot liefhebben… in 
iedere mens.

Ik vind geen betere verwoording dan de Bijbelse: 
wil je winnen… geef dan, 
wil je helen… breek dan,
wil je leven… heb dan lief.

Kris Buckinx in ‘Op het andere been’ - uitgave Halewijn

Een groot project vraagt om een plan. 
Dat hebben we geleerd, daar wordt op 
aangedrongen. 
Een grondige studie van voors en tegens; 
een kosten-baten analyse, en liefst zeer 
uitgebreid.

Voor dat de eerste nagel wordt geklopt, 
de eerste brik wordt ingemetseld, 
zijn er dagen en nachten van gepieker, 
uren gepalaver aan vooraf gegaan.

Toch heb ik het vreemd en onbestemd gevoel, 
dat dit alles van mineur belang is. 
Eerst zal- ook voor die projecten- een andere 
vraag op tafel moeten komen: 
die van de horizon, het verre doel.

Hoe helpen we de mensheid verder? 
Hoe brengen we menswaardigheid wat dichterbij? 
Van welke droom worden we warm vanbinnen? 
Hoe zorgen we dat heel de mensheid redding 
vindt?

De vragen zijn te groot voor mensenhanden, 
te groot, ook voor ‘t knapste verstand. 
Je kan ze negeren, al die grote vragen, – we stellen 
ze eenvoudig niet - 
of je kan ze toevertrouwen aan wat mensen 
overstijgt.

En zo komen we bij God uit, 
Hij die, de piet-te-peuterig-heid voorbij, 
alléén grote plannen heeft met mensen, 
troost en redding wil voor ieder ander.

Hij die de grote plannen met ons realiseren wil, 
en die zo ook Maria aansprak, zij die ‘ja’ zei, 
onverhoeds, 
zij die, op haar beurt, ook ons nu aanspreekt: 
‘Doe maar!’ Doe maar wat Hij u zeggen zal.
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