
Vieren en bezinnen

Woensdag 1 oktober 2025 Heusden-Zolder

Martine Duchateau ï Renée Dewelde ï Hilde Claes



Advent in het jubeljaar 2025

Niet vervallen in doemdenken maar hoopvolle vieringen en 

bezinningsmomenten.

Gods boodschap van liefde bij de mensen brengen. 

Een sterk appèl. De kijk op mensen in kwetsbare posities 

verhardt en de rechten van mensen staan onder druk. Er is 

nood aan een duidelijke tegenstem en de roep om 

solidariteit klinkt harder dan ooit.

Solidariteit en aandacht voor de kwetsbare mens 

staan centraal in de advent. Aandacht voor de 

campagne is een goede manier om dit accent niet 

uit het oog te verliezen. 



Adventskalender

Å Voor persoonlijke bezinning

Å Inspiratiebron voor adventshoekje, 

    korte momentjes, voor K&L

Å Opstapje voor kinderen (voor iedereen)

Å Overschrijvingsformulier (achteraan)

De kalender voelt zich thuis in de klas, 

de keuken, op het nachtkastjeê in de wachtzaal J

Overal waar je af en toe even tijd over hebt



Adventskalender

ZO Adventsliturgie 

 Citaat uit één van de lezingen &  

 Bezinning van Petra Schippers

 Gebed + vraagje 

 Foto adventskrans (Paula Geysens)

MA Samana

 Gedichten uit een schrijfproject van Samana

DI Welzijnswerkers aan het woord 

 Maak kennis met projecten die gesteund 

worden door Welzijnszorg. 



Adventskalender

WOE Dagboek van Robby 

 Armoede ervaren door de ogen van een kind.

 Tekeningen Klaas Verplancke

DO Beleidsvoorstellen

 * Betere levensomstandigheden 

 * Geen zorg op 2 snelheden 

 * Zorgverlening op maat 

 Getuigenissen van mensen 

 met een armoede-ervaring

VR  Bezinningsteksten van Elien Rogiers, 

 medewerkster Elisabeth www.pastoralezorg.be



Adventskalender

VOOR IEDEREN, OOK VOOR KINDEREN 

IN GEZIN, KLAS, CATECHESE, GROEP

ZA  Een rebus, woordzoekerê 

 Hoe goed ben jij in onmogelijke keuzes?

  (voor alle leeftijden)

WOE  Dagboek van Robby

DAGELIJKS Doordenker 

  op maat van kinderen

  Zoekopdracht: vind de symbolen 

  oog, appel, pil, spuitje en pleister



Tekstenboekje

Å Vaste waarde

Å Op maat van jongeren (en iedereen)

Å Ook buiten campagne bruikbaar

Å Terug een beetje dikker 

Å Inhoud

 Bezinningsteksten 

 Doordenkers

 Gespreksvragen 

 Getuigenissen 

 Poëzie



Inspiratiemap voor 
vieren en bezinnen

Inhoud:

- Deel 1: Campagne + campagne voeren

- Deel 2: Aanbod voor de 4 adventszondagen

- Deel 3: Bouwstenen om te bezinnen: aanbod voor 

groepen, scholen, instellingen

staat ook online https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-

doen/inspiratie
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Advent in het jubeljaar 2025



Rode draad vieringen A- jaar Jubeljaar
De hoop dat alles beter wordt ï Gidsen Jesaja, Paulus en Matteüs

1ste zondag: HOOP dat het Licht zal komen ï Wees waakzaam

Preventief medisch onderzoek: hopen op, uitkijken naar een goede uitslag 

ANKER symbool van de hoop - gele pelgrim (o.w.v. licht)

2de zondag: HOOP op gerechtigheid - Bekeer je

Verander van levensstijl, gezond leven, vruchten van gerechtigheid en vrede voortbrengen 

KRUIS met twijgje en vruchten - groene pelgrim (o.w.v. twijgje van vrede en scheut aan stronk Isaï)

3de zondag: HOOP op solidariteit - Laat je genezen

Solidariteit werkt helend, is de remedie voor een gezonde samenleving 

WATER blauwe pelgrim (o.w.v. water in de woestijn ï de steppe zal bloeien ï genezing van mensen)

4de zondag: HOOP op een teken - Open je voor Gods droom

We worden nieuwe mensen, we ontvangen het nieuwe leven zoals Maria en Jozef  

PELGRIM rode pelgrim (o.w.v. de Menswording van God in ons / met ons ï liefde van Maria en Jozef)



Eerste zondag 
Hoop dat het Licht 
zal komen



Hoop dat het Licht zal komen 1e zo advent A

Jesaja 2,1 -5 Wandelen in het licht van de Heer

Alle volken trekken naar de berg van de Heer.

Zij zullen zwaarden omsmeden tot ploegijzers, speren tot sikkels.

Laat ons wandelen in het licht van de Heer. 

Romeinen 13, 11-14 De nacht loopt te einde, de dag komt naderbij

Ontwaak uit je slaap. Bekleed u met Christus. 

Ontdoe je van werken van duisternis, wapen je met licht.

Matteüs 24, 37 -44 Wees waakzaam

Zoals in de dagen van Noach, men niets vermoeddeê 

Zo komt de Mensenzoon onverwacht...

De één wordt meegenomen, de ander achtergelaten.

Als de eigenaar van het huis wist op welk uur 

de dief zou komenê dan zou hij waakzaam zijn.

Wees dus waakzaam voor de komst van Jezus. 



Hoop dat het Licht zal komen

In de donkere dagen voor Kerstmis, hopen 

we dat het Licht zal komen. Maar het is geen 

passief wachten. 

We laten ons aansteken door het Licht en 

voelen ons geroepen om onze 

verantwoordelijkheid op te nemen en onze 

talenten in te zetten. 



Gebed bij het aansteken van de adventskaars

God naar wie wij verlangen,

met het aansteken van de adventskaars 

vragen wij: mogen wij hoopvolle, 

aanstekelijke mensen zijn 

en het steeds meer worden.

Mag het licht ons aansteken

tot geloof in het goede, 

tot daden van solidariteit 

voor wie het moeilijk heeft.

We vragen het U, samen met allen 

die zich engageren voor Welzijnszorg,

Zo samen met allen die uitkijken naar de komst

van Jezus, uw Zoon, ons Voorbeeld.

Amen.



Tweede zondag 
Hoop op 
gerechtigheid



Hoop op gerechtigheid 2e zo advent A  
Jesaja 11,1 -10 Een twijg aan de stronk van Isaï die recht verschaft aan de kleinen

Een twijg zal ontspruiten aan de stronk van Isaï. De geest van de Heer zal op hem rusten. 

De kleinen zal Hij recht verschaffen. Gerechtigheid is de gordel om zijn heupen. 

De wolf huist bij het lam, ê. de zuigeling speelt bij het hol van de adderê 

Niemand doet meer kwaad op mijn heilige berg.

Romeinen 15, 4-9 Elkaar aanvaarden zoals Jezus zich over allen erbarmt

Wij leven in hoop door de vertroosting die wij putten uit 

de Schrift. Moge God ons eensgezindheid geven opdat 

we, uit diverse volkeren, één van hart Jezus loven.  

Aanvaard elkaar als leden van één gemeenschap. 

Matteüs 3, 1 -12 Vruchten van gerechtigheid

Johannes de Doper: bekeer u! Een stem roept in de 

woestijn: maak de paden recht. Breng vruchten van 

bekering voort: de bijl ligt al aan de wortel van de boom.

Die na mij komt, zal u dopen met H. Geest en vuur. 



Hoop op gerechtigheid

De mooie wereld van gerechtigheid is nog 

veraf. De verbondenheid waar we op hopen 

is pas mogelijk als we de handen uit de 

mouwen steken. 

We houden vol en kiezen ervoor om het 

juiste te doen.



Samen bidden 

God en Vader, 

in deze donkere tijden van verwachting 

kijken wij uit naar de geboorte van het Licht.

Doe ons groeien in het geloof

in een nieuwe wereld zonder oorlog of armoede.

Wakker in ons de goede wil aan 

om de handen uit de mouwen te steken 

en daaraan iets te doen. 

Zend ons naar elkaar 

om uw droom waar te maken. 

Wij vragen het U in deze adventstijd 

en alle dagen van ons leven,

door Jezus, uw Zoon en onze Broeder.

Amen.



Derde zondag 
Hoop op 
solidariteit



Hoop op solidariteit  3e zo advent A   GAUDETE
Jesaja 35, 1 -6a. 10 De steppe zal bloeien , vreugdevolle terugkeer

Woestijn en steppe zullen zich verheugen, ê de dorre vlakte, zal bloeien, pronken met lelies.

Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën. De ogen van de blinden gaan 

open, de oren van de doven gaan openê de verlosten keren terug, hun hoofden omgeven met 

eeuwige vreugde . Pijn en gejammer nemen de vlucht. 

Jacobus 5,7 -10 De komst van de Heer is nabij 

Heb geduld zoals de boer die geduldig moet wachten op de oogst. 

Klaag elkaar niet aan maar blijf met het geduld van de profeten 

hopen en vertrouwen op de komst van de Heer. 

Matteüs 11, 2 -11 Blijde boodschap voor mensen

die in armoede leven en voor mensen die ziek zijn. 

Johannes de Doper laat vanuit de gevangenis vragen: 

Zijt Gij de komende of moeten wij een andere 

verwachten? Kijk naar de tekenen: mensen die blind zijn, 

zien; die verlamd zijn, lopen; die dood zijn, staan op. 



Hoop op solidariteit

God is niet ver weg, maar dicht bij ons. 

Wie kijkt, kan Hem zien in vele hoopvolle 

tekens. 

De campagne van Welzijnszorg nodigt 

ons uit om Jezusô voorbeeld te volgen en 

onze solidariteit concreet vorm te geven.



CAMPAGNEZONDAG WELZIJNSZORG 

Getuigenis in viering 

Homilie door werkgroep Welzijnszorg

Collecte 

×Zaterdag 13 en zondag 14 december

×Gebruik van collecte-omslag!

×Rekeningnummer projecteren

Soep op de stoep ð Wafelactie ð kaarsenverkoop

Actiemodel: dilemmaspel " surf naar: 

https://samentegenarmoede.be/

Hoop op solidariteit  3e zo advent A   GAUDETE



www.samentegenarmoede.be 

http://www.samentegenarmoede.be


Een getuigenis 
Zorgverlening op maat (één van de drie eisen) 

Veel mensen in armoedesituaties hebben het gevoel 

dat er niet altijd naar hen geluisterd wordt 

als het over hun gezondheid gaat. 

Veel zorgverleners hebben ook niet voldoende inzicht 

in de effecten van armoede op iemands gezondheid 

en ze kunnen soms de haalbaarheid van bepaalde behandelingen of adviezen 

moeilijk inschatten. 

Welzijnszorg vraagt aandacht voor behandelingstrajecten 

die rekening houden met de situatie van mensen. 

Daarnaast lopen veel mensen verloren 

in de wirwar van organisaties en mogelijke ondersteuning. 

Zoals altijd pleit Welzijnszorg voor zo veel mogelijk 

automatisch toekennen van rechten 

maar ook voor betere begeleiding doorheen het complexe zorgsysteem. 



Vierde zondag 
Hoop op 
een teken



Hoop op een teken  4e zo advent A
Jesaja 7, 10 -14 Een kind als teken van God -met-ons

Koning Achaz moet volgens Jesaja de Heer om een teken te vragen maar hij durft God 

zogezegd niet op de proef te stellen. [In werkelijkheid steunt hij liever op militaire allianties.] 

Dit ergert God die ongevraagd een broos teken geeft: de geboorte van een troonopvolger

aan wiens zijde Hij zal staan: Immanuël, God-met-ons. 

Romeinen 1, 1-7 Jezus Messias voor alle volkeren

Jezus is ð zoals de Schriften melden ð geboren als mens, 

een zoon van David. Door zijn opstanding wijst de H. Geest 

Hem ook aan als Gods Zoon en Messias voor alle 

volkeren. Allen zijn we tot geloof in Hem geroepen.   

Matteüs 1, 18 -24 De droom van Jozef

Jozef wil in stilte scheiden van zijn verloofde, Maria, 

die ongehuwd zwanger is. De rechtvaardige Jozef 

doet wat een engel hem in een droom vraagt: hij huwt

haar toch want het kind is Emmanuel, God-met-ons.    



Hoop op een teken

God geeft ons een teken: Hij wil solidair 

zijn met ons, ons leven delen. 

Bestaat er een krachtiger oproep om ook 

met elkaar solidair te zijn?



Even bezinnen 

Advent isé in een wereld vol armoede,  

ziekte en oorlog

- soms ótegen beter weten inô -

dromen dat het kan:

kansen voor wie kansarm is,

zorg voor wie ziek is of een beperking heeft,

tijd en waardering voor ouderen, 

een thuis voor dak- en thuislozen,

licht voor wie geen uitweg ziet,

vrede als kloppend hart van de wereld,

doorleefde verbondenheid

als kern van ons bestaan.

Advent isé volop dromen dat het anders kan.

En vervolgens deze dromen volgen,

als een spoor van licht ï te midden van 

duisternis

waardoor je plots (opnieuw) de moed 

bijeenraapt

om toch in beweging te komen,

te doen wat jij kan,

omdat je droomt en bijna al weet, 

dat het wel degelijk anders kan. 

Elien Rogiers
Inhoudelijk medewerker Elisabeth 

website (pastoralezorg.be) 



Meegeefblaadjes
Å Kort fragment van bezinning 

na de communie

Å Kort fragment van zending

Å Hoe goed ben jij in 

onmogelijke keuzes?

Downloadbaar op www.welzijnszorg.be/wat-kan-je-

doen/inspiratie 
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Sfeervol vieren



Liedsuggestie bij Lichtritus

Partituur in Inspiratiemap

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft, 

een vuur 

dat nooit meer dooft.



Sfeervol vieren



Sfeervol vieren
Themalied 

ANKERLIED 2 Breng ons daar waar mensen  wonen, 

geef hen bij elkaar een thuis,

waar ze liefde mogen tonen, 

samen delen last en kruis.

3 Breng ons waar de mens vergeten, 

uitgesloten zonder recht,

waar zijn kreet niet wordt geweten, 

vrede niet wordt aangezegd.

4 Breng ons daar waar in de stilte, 

brood gebroken wordt, gedeeld,

waar uw Geest doorheen de kilte, 

breekt en zalft en harten heelt.

t/m C. Desoete

1 Breng ons daar waar mensen  leven, 

wachtend op een woord van hoop .

Doe ons delen , doe ons geven,  

in uw Geest zijn wij gedoopt.

Laat uw Naam ons leven worden, 

rode draad in ons bestaan.

Anker vast,  vandaag en morgen, 

kracht en moed om door te gaan.



Sfeervol vieren
Themalied

ZJ 103 IK HEB MIJN HART TOT U GEHEVEN

1 Ik heb mijn hart tot U geheven, 

Heer, al mijn hoop zijt Gij.

Ik weet: Gij zult mij niet begeven: 

mijn Heiland is nabij.

Al ligt de wereld diep verduisterd, 

al drukt de grauwe tijd,

mijn hart heeft met geloof geluisterd, 

mijn hart heeft zekerheid.

2 Mijn hart weet dat ons oud verlangen 

weldra vervulling vindt.

Het eeuwig licht is reeds ontvangen, 

de Maagd verwacht haar Kind.

Vergeef Heer al mijn slechte daden, 

zet recht mijn dwarse voet,

en leer mij lopen langs uw paden, 

mijn Heiland tegemoet.



Sfeervol vieren
Themalied

ZJ 207 VOOR KLEINE MENSEN

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,

Hij geeft hoop aan rechtelozen,

hun bloed is kostbaar in zijn ogen,

Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

2 Zoals de dauw die de aarde drenkt,

zo zal Hij komen en in die dagen

zullen trouw en waarachtigheid bloeien,

zal er vrede  in overvloed zijn. (geen refr.).

3 Dan dragen de bergen schoven van vrede

en de heuvels een oogst van gerechtigheid,

een vloed van koren, golvende velden,

een stad rijst op uit een zee van groen. (refr.)

4 Zijn naam is tot in eeuwigheid,

zolang de zon staat aan de hemel,

Zijn naam gaat rond over de aarde,

een woord van vrede , van mens tot mens . 

(refr.)

1  Hij zal opkomen voor de misdeelden,

Hij zal de machten die ons dwingen

breken en binden, Hij zal leven,

onvergankelijk, als de zon. (refr.)



Sfeervol vieren
Themalied 

PELGRIMS VAN HOOP

Mooi voor Kerstmis

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen, 

toon uw trouw aan kleinen en aan armen. 

Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde. 

Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden. 

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen. 

Gij komt nader, houdt U niet verborgen, 

zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen: 

Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!'

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, 

hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 

Gij, de bron van vred'en  eeuwig leven, 

laat ons veilig voortgaan aan uw hand. 

1. Alle landen, volkeren en talen 

die in nacht en duisternis verdwalen, 

zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken. 

Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. 

Hymne Jubeljaar 2025 

Tekst: Pierangelo Sequeri 

Nederlandse bewerking: Bas Suijkerbuijk 

muziek: Francesco Meneghello 



Bouwstenen voor korte 
bezinningsmodellen
1. Zeg het met een liedje

Å Littekens  - Matthijn Buwalda en Stephanie Struijck

Å Door de wind, door de regen ï t./m. Stef Bos

Å Alles wat onhaalbaar lijkt ï t./m. Stef Bos 

2. Zeg het met een beeld: inspirerende PowerPoint 

https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/inspiratie  

3. Zeg het met woorden: 

Å Citaten uit adventskalender 

Å Bezinningstekst uit Adventskalender / Tekstenboekje Armoedeloos
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Werken met een 
bijbelverhaal: 
Bartimeüs

Hoe gaat Jezus om met mensen 

die in armoede leven en ziek zijn? 

Hoe kan dit ook vandaag inspirerend zijn voor ons leven? 

Met dank aan Elien Rogiers, inhoudelijk 

medewerker Elisabeth website (pastoralezorg.be)



Bezinnen met kinderen?

Å Plukken uit de adventskalender: elke dag een opstapje voor kinderen, dagboek van 

Robby, gebed, puzzel, dilemma voor kinderen, verhaal van armoedebestrijder... 

WEETJE

In handleiding voor het basisonderwijs staan kapstokken 

om de lessen expliciet te koppelen aan advent en 

Kerstmis



Verhalen en beelden

1. YouTube kanaal Welzijnszorg Ą https://www.youtube.com/@welzijnszorgvzw7035

Å TV-spot: de campagne-oproep in 30 seconden

Å Filmpjes van winnaars of genomineerden van de Prijs Armoede Uitsluiten (diverse thema's)

Å Trailers inleefatelier Hasselt

2. Jongerenreportage: vier jongeren mogen hun talenten verkennen en vertellen over hun 

dromen voor de toekomst -> ú 5, via webshop 

3. Verhalen van armoedebestrijders -> gratis op website https://welzijnszorg.be/wie-help-je 

4. Campagnefotoôs-> gratis op website https://welzijnszorg.be/huisstijl-van-welzijnszorg-vzw 

5. Fotoôs uit de inspirerende PPT-> https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/inspiratie  

6. Meegeefblaadjes -> https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/inspiratie 
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www.welzijnszorg.be



www.welzijnszorg.be



www.welzijnszorg.be
Onze Huisstijl: onderaan de website: 

ÅLogoôs Welzijnszorg

ÅCampagnefotoôs  



Campagne voeren met je 

geloofsgemeenschap



Maak de campagne zichtbaar

ÅAffiches, folders, vlag

ÅKerk & leven

ÅSociale media 

ÅAdventshoekje

ÅAdventskalenders verkopen



Financiële steun

ÅCollecte! 

ÅSoep op de stoep

ÅWarme wandeling

ÅSportieve uitdaging

ÅNa succes van vorig jaar 

weer een warme oproep:

SolidariteitsWafel



Mag het wat meer zijn?

Organiseer een vorming
https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/inhoudelijk-aanbod

Å Armoedewandeling

Å Basisvorming

Å Inleefatelier

Å Inleefweek


